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Thema: “Kerst anno NU” 
Voorganger: Hugo Habekotté uit Vlaardingen 
 

• Koor komt binnen (voor de dienst) - One thousand candles 
One thousand candles burning bright 
they lighten up the earth 
and stars reflecting from the sky 
to tell about his birth 
 
All through the cities 
through the land the message like before 
the stable manger and the child 
a Savior has been born 
 
Oh blessed star of Bethlehem 
shine down on big and small 
for Christmas real significance 
is love and peace for all. 
 
To e’vry poor one’s heart please send 
a spark of love sublime 
and with a holy peace of mind 
it’s Christmas one more time. 

 

• WELKOM en MEDEDELINGEN door Ouderling van Dienst: Adrie Bijl 
 

• SAMENZANG (staande): “Komt allen tezamen”: vers 1, 2 en 3: 
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
die koning. 
 

2. De hemelse eng'len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 

https://youtu.be/7Yi9TvR1uzk
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3. O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
die koning. 

  
• STIL GEBED (staande) 

 
• BEMOEDIGING en GROET (staande) 
 
Allen gaan zitten 

 
• KOOR: What A Beautiful Name (met O Come, Let Us Adore Him) 
What a beautiful name it is 
The name of Jesus Christ my King 
What a beautiful name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful name it is 
The name of Jesus  
 
You were the Word at the beginning,  
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation,  
Now revealed in You our Christ 
 
What a beautiful name it is 
The name of Jesus Christ my King 
What a beautiful name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful name it is 
The name of Jesus,  
 
What a wonderful Name it is 
The name of Jesus Christ my King 
What a wonderful name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful name it is 
The name of Jesus,  
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/608xttqh0yn4u8mu4973r/What-a-beautiful-name.mp3?rlkey=aq4yry4lw5aj8i30139tlydji&dl=0
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O Come let us adore Him 
Christ, the Lord.  
We bless the name of Jesu 
We bless the name of Jesus 
Christ, the Lord.  
 
What a powerful name it is 
The name of Jesus, Christ my King,  
What a powerful name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful name it is 
The name of Jesus,  
What a wonderful name it is 
The name of Jesus,  
What a beautiful name it is 
The name of Jesus 

 
• AANVANGSWOORD: door Hugo 

 
• SAMENZANG: “Nu zijt wellekome” vers 1, 2 en 3 

1. Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer 
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer 
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer 
Kyrie eleis 

 
2. Herders op den velde, hoorden een nieuw lied 

Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet 
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar 
Kyrie eleis 

 
3. Heilige drie koningen, uit zo verre land 

Zij zochten onze Here, met offerand 
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud 
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt 
Kyrie eleis 

 
• GEBED door Hugo  
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• ZINGEN KOOR en SAMENZANG: “Stille Nacht, Heilige Nacht” Vers 1, 2 en 3 
1. Stille nacht, heilige nacht, 

Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

 
3. Stille nacht, heilige nacht, 

vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
• SCHRIFTLEZING door Jarno den Herder: Johannes 1 vers 1 - 5 

Het Woord is mens geworden 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2 Het was in het begin bij God. 3  Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord 
is niets ontstaan van wat bestaat.  4  In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen. 

 
• ZINGEN KOOR: “Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 

 
Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 

https://www.sela.nl/liederen/193/kerstnacht-boven-bethlehem.html
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Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 

 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      

 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 

 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 

 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
• SCHRIFTLEZING door Liesbeth Keijzer: Jesaja 9 vers 1 - 6 

1 Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
2  U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de 
vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3  Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5   Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn 
schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige 
vader, Vredevorst. 
6  Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor 
zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd 
en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
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• ZINGEN KOOR en SAMENZANG: O come, O come Emmanuel vers 1, 3, 4 en5 
Intro en vers 1 Koor: 
Ooo… 
O come, o come Emmanuel 
And ransom captive Israel 
That mourns in lonely exile here 
Until the son of God appear 
Rejoice! Rejoice! 
Emmanuel 
Shall come to Thee 
O Israel 
 
Samenzang: vers 3: 
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
En maak uw licht alom bekend,  
Verjaag de nacht van nood en dood,  
Wij groeten reeds uw morgenrood.  
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Samenzang: vers 4: 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Samenzang: vers 5: 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  
 
Outro: Koor:  
Rejoice! Rejoice! 
Emmanuel 
Shall come to Thee - O Israel 
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• VERKONDIGING naar aanleiding van het thema: “Kerst anno NU” 

 
• ZINGEN KOOR: “This holy christmas night” 
Our day of joy is here again with love and peace and song. 
Come, let us join the angelic strain with voices clear and strong 
 
Gloria to our God we sing; Gloria to our Lord and King; 
Peace, good will with all abide on this holy Christmas night. 
 
When darkness lay upon the earth, a glorious light did shine. 
God send a gift of priceless worth and showed his love divine. 
 
Gloria to our God we sing; Gloria to our Lord and King; 
Peace, good will with all abide on this holy Christmas night. 
 
Now to the manger let us go to worship and adore; 
The tender babe upon the straw, our Saviour evermore! 
 
Gloria to our God we sing; Gloria to our Lord and King; 
Peace, good will with all abide on this holy Christmas night 
Christ is born this holy Christmas night. 
 
• GEDICHT door Lieke Redert  

 
• ZINGEN KOOR: The Christmas way 
Nobody ever expected, 
nobody thought this way 
There in the dark of an stable, 
Jesus asleep on the hay. 
 
Refrein: 
Deep in the calm and silent night 
Everyone sees a new light 
God in His love turns night to day 
Behold the Christmas Way 
 
Who can believe without seeing 
Trust in a hopeful heart 
Open your ears and receive it - This was the plan from the start 

https://youtu.be/CWkNhIEdwPk
https://youtu.be/A9uyH-Yj4so
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Refrein: 
Deep in the calm and silent night 
Everyone sees a new light 
God in His love turns night to day 
Behold the Christmas Way 
 
Beautiful message of Christmas 
Truly the kingdom’s near 
Woman and man, just like children 
Now can rejoice without fear 
 
Refrein: 
God loved the world an gave His Son 
Goodness for everyone 
Though you’re in debt, no need to pay 
It’s called the Christmas Way! 
 
• DANKGEBED en VOORBEDEN 

 
• ZINGEN KOOR: “Heaven is in this house 
1. I love the house where you live, the place where your glory dwells 
And as you draw near, o God my Immanuël 
In tender majesty, reveal yourself to me here 
In the shadow of your wings 
 
Refrein: 
Heaven is in this house  
Even angels bow before the presence of the holy One  
Love has come down  
And shepherds gather 'round to see the glory of the Father's only Son  
Knowing as we kneel before You now 
Heaven is in this house 
 
2. Maker of heaven and earth. Father, Spirit, Son 
You welcome me here, and in Your Presence I’m undone 
O blessed sacrifice, may You be glorified here 
In the midst of our praise 
 
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/4nvysv43hhqgxb9nbvibk/Heaven-Is-In-This-House.mp3?rlkey=ytf66oegmfq10i3k7buf8dx7g&dl=0
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Refrein: 
Heaven is in this house  
Even angels bow before the presence of the holy One  
Love has come down  
And shepherds gather 'round to see the glory of the Father's only Son  
Knowing as we kneel before You now 
Heaven is in this house 
 
Bridge 
So, fall on your knees, o hear the angel voices 
Hear the angel voices 
 
Refrein: 
For heaven is in this house  
Even angels bow before the presence of the holy One  
Love has come down  
And shepherds gather 'round to see the glory of the Father's only Son  
Knowing as we kneel before You now 
Angels fold their wings and humbly bow 
Heaven is in this house 
 
• INZAMELING VAN DE GAVEN 

 
• ZINGEN KOOR TIJDENS INZAMELING VAN DE GAVEN: 

 
I Heard The Bells On Christmas Day  
I heard the bells on Christmas day 
Their old familiar carols play 
And mild and sweet their songs repeat 
Of peace on earth good will to men 
 
And the bells are ringing (peace on earth) 
Like a choir they're singing (peace on earth) 
In my heart I hear them (peace on earth) 
Peace on earth, good will to men 
 
And in despair I bowed my head 
There is no peace on earth I said 
For hate is strong and mocks the song 
Of peace on earth, good will to men 

https://youtu.be/F756Mjxxrvc
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But the bells are ringing (peace on earth) 
Like a choir singing (peace on earth) 
Does anybody hear them? (peace on earth) 
Peace on earth, good will to men 
 
Then rang the bells more loud and deep 
God is not dead, nor does he sleep (peace on earth, peace on earth) 
The wrong shall fail, the right prevail  
With peace on earth, good will to men 
 
Then ringing singing on its way 
The world revolved from night to day 
A voice, a chime, a chant sublime 
Of peace on earth, good will to men 
 
And the bells they're ringing (peace on earth) 
Like a choir they're singing (peace on earth) 
And with our hearts we'll hear them (peace on earth) 
Peace on earth, good will to men 
 
Do you hear the bells they're ringing? (peace on earth) 
The life the angels singing (peace on earth) 
Open up your heart and hear them (peace on earth) 
Peace on earth, good will to men 
 
Peace on earth, peace on earth 
Peace on earth, Good will to men 
 
• ZEGEN van St. Patrick (Staande) 

de Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen 
de Heer zij achter u om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar 
de Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen 
de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt 
Hij omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen 
de Heer zij boven u om u te zegenen 
zo zegene u God vandaag morgen en in eeuwigheid. Amen. 
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• SAMENZANG SLOTLIED: “Ere zij God” (Met tegenstem van Koor) (staande) 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
• NA DE DIENST:  

BENT U ALLEN VAN HARTE WELKOM IN HET FORUM VOOR KOFFIE / THEE / FRIS 
EN IETS LEKKERS 

 


